NEDERLANDERS RUNNEN EEN

FIETSHOTEL IN FRANKRIJK

Het stuur om

De baan opgezegd, het huis verkocht en het leventje in Nederland vaarwel gezegd.
De droom van velen, maar slechts een enkeling gooit het roer ook echt om. We
spraken een aantal durfals die de stap namen. Op zoek naar een ander leven. Ze
begonnen een hotelletje voor fietsers in La douce France en lijken nu gelukkiger
dan ooit.

Tekst en foto’s: Loek Mulder
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Het begon met een onopvallend bordje
A Vendre (Te Koop), voor een hotel in een dal
even buiten Bourg d'Oisans, in de Franse Al-
pen. Het oog van Leon Soet viel erop en het
deed zijn hart sneller kloppen, want een eigen
wintersporthotelletje was voor de skileraar en
zijn vrouw Monique iets waar ze bij een goed
glas wijn wel vaker over droomden. Twee jaar
van onderhandelen, geld bijeen schrapen,
plannen maken en geduld hebben zou nog
verstrijken voordat de koop uiteindelijk rond
was. We hebben het over 1993,

Nu kan Au Bon Acceuil in Venosc, viak bij de
Alpe d’'Huez, worden gezien als de ‘Moeder
aller Fietshotels’. De passie van Monique en
Leon is beloond met het bekendste en best-
lopende fietshotel dat Frankrijk kent. “We
hebben onze ziel en zaligheid erin gelegd”,
vertelt Leon, die na zoveel jaar nog steeds
verrast lijkt te zijn door het succes. “Dat het
storm zou lopen, hebben we nooit durven
dromen.”

Aanvankelijk bleef Au Bon Acceuil het domein
van de skiérs. Voor Nederlanders mag het ge-
bied dan misschien vooral aantrekkingskracht
op fietsers uitoefenen, voor Fransen zijn de
Alpen in de eerste plaats om te skién. Na-
vraag leerde Leon dat collega-hoteliers die
fietsers bovendien maar lastige gasten vin-
den, met hun rare eetgewoonten en hun met
modder en vet besmeurde fietsen, die ze
overal achteloos neerkwakken.

“Geen wonder”, zegt Leon, “natuurlijk wordt
een fietser sikkeneurig als hij het moet doen
met slechts een croissantje met een klodder
jam als ontbijt. Wij hebben dat opgepakt. We
zagen hoe al die Nederlanders hier ‘s zomers
bezig waren met fietsen. Alle hotels hier leg-
gen het accent op de winter, wij besloten ons
daarom op de zomermaanden te richten.”

Carola Bremer toen nog in actie in de Auvergne

Alles ademt wielersfeer in Au Bon Acceuil
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De maaltijden werden aangepast, fietsroutes
uitgezet en er werd een fietsenkelder inge-
richt. En nog steeds begrijpen Leon en Moni-
que niet waarom niemand eerder op het idee
kwam om het zo aan te pakken, want het liep
van meet af aan als een trein. De start van
hun hotel voelde niet eens als een omme-
zwaai in hun leven, aldus Leon, want hij en
Monique zwierven al een jaar of wat over de
aardbol. Intussen heeft Leon ook gezelschap
gekregen van zijn broer René, die even ver-
derop met zijn vrouw het sporthotel La Douce
Montagne is begonnen.

Stampvol zit Au Bon Acceuil in de zomer nu
met fietsers, van toerder tot prof. Leons en-
thousiasme is na een jaar of vijftien nog altijd
onstuitbaar. “Ik vind het prachtig”, zegt hij
lachend. “Alles ademt fietsen in het hotel. Er
hangt het sfeertje van de kleedkamer van een

sporthal.” Het is precies de reden waarom

het zestig bedden tellende Alpenhotel ook
Zo populair is onder sporters, aldus Leon.
Hun beviogenheid ten spijt denken Leon
en zijn vrouw nu toch ook na over de toe-
komst van hun onderneming. Hoewel ze
vanwege de groei in de voorbije jaren ook
wel gekeken hebben naar uitbreiding van het
hotel, is dat idee nu verlaten. “We denken
zelfs voorzichtig aan wat kleiner.”

Paniekgevoel

Kleiner is voor Erwin Derksen en Margriet
Ravensberger uit Utrecht voorlopig nog geen
optie. Eerst moet er maar eens iets worden
neergezet. In januari begonnen ze in de
Auvergne, in Le Mont Dore, aan de voet van
de Col de Croix Morand een appartementen-
complex. En bij hen moet de toeristenstroom
nog op gang komen. Een onzekere toekomst?
“Welnee”, zegt Margriet. Ze kochten Les
Camélias van een Engels stel dat de hele boel
flink had opgeknapt. “We wilden geen bouw-
val waar we eerst een tijd in moesten klus-
sen”, vertelt Margriet. “We hebben de omzet-
ciffers gezien en we weten dat er nog veel
meer in zit.” Dat moet dan vooral komen van
sportieve gasten, vooral mountainbikers,
racefietsers en ook wandelaars.

Maar ervan leven zal sowieso moeilijk wor-
den, met niet meer dan zes appartementen
voor de verhuur. Dat is allemaal ingecalcu-
leerd. Margriet en Erwin, beide fanatieke fiet-
sers, hebben dus nog een baan ernaast.
Erwin doet iets in de automatisering en
Margriet hoopt nog wat bij te verdienen met
webdesign.

Maar waarom al deze moeite getroost? “Voor
ons is dit een andere manier van leven”, legt
Margriet uit. “We kunnen hier het leven leiden




zoals wij dat willen, met de nodige vrijheid.”
“Er is meer in het leven dan hard werken, een
lease-auto en de aflossing van de hypo-
theek”, vult Erwin aan. Op hun website over
een eerdere wereldreis (www.erwinenmar-
griet.nl) schrijven ze wat hen motiveert. Na
zes maanden fietsen in Zuid-Amerika keren
ze terug in eigen land en schrijven ze: “Wat
valt je dan op? Druk, druk, druk, onverdraag-
zaamheid, overgereguleerd, kneuterig, overal
zie je wel bebouwing.” Niet zo verwonderlijk
dus dat ze weer vertrokken. Erwin: “We wil-
den iets nieuws. Niet dat we per se weg
wilden uit Nederland, maar we wilden een
stap maken in ons leven. Ja, we gaan over de
landsgrens, maar we zien het niet als een
enorme overgang.” En wat kan er nou mis-
gaan, redeneren beiden. Het huis kan worden
verkocht en in de IT-branche is wel weer werk
te vinden.

Het echte fietshotelgevoel moet nog komen.
Er wordt nu hard gewerkt aan het uitzetten
van routes en ze denken na over hoe ze hun
fietsgasten het best in de watten kunnen leg-
gen met een voedzaam sportontbijt en een
goed geoutilleerd sleutelhok.

Spijt hebben ze nog geen seconde gehad.
Margriet: “We zijn erg gelukkig. Het is zo leuk
hier. Zeker, ik heb wel eens een paniekmo-
ment gehad toen bijvoorbeeld een kraan ka-
pot schoot en ik bang was dat het hele huis
zou instorten. Natuurlijk zijn we ‘s avonds wel
eens doodmoe van het harde werken. Maar
als je dan een dag later een berg op fietst of
wandelt, dan ben je dat zo weer vergeten.”

Terug naar af

Enthousiasme is geen garantie voor succes,
zoals blijkt uit het relaas van Cor Kooy en Ca-
rola Bremer. In januari hebben zij de hand-

Stampvol zit Au Bon Acceuil in de zomer met fietsers
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doek in de ring gegooid. Met pijn in het hart.
Hun bedrijf CCCycling in de Livradois-Forez
in de Auvergne, leverde ondanks de inspan-
ningen te weinig op. Bovendien konden ze
niet meer voldoen aan de veiligheidseisen die
de Franse autoriteiten stellen aan het organi-
seren van buitensportactiviteiten.

Cor en Carola organiseerden de voorbije vier
jaar in de zomermaanden verzorgde fietsar-
rangementen vanaf de Camping Les Chelles.
“Nederlandse fietsers willen eigenlijk maar
één ding”, constateert Cor. “Ze willen Alpe
d’'Huez op. Wij hebben heel veel aan onze pr
gedaan, maar tegen de populariteit van som-
mige gebieden konden we niet op.” Daar
kwam de allerbelabberdste zomer van 2007
nog overheen. Het dwong CCCycling zelfs
een aantal meerdaagse MTB-tochten af te
gelasten. Uiteindelijk zat aan het eind van het
seizoen slechts een paar duizend euro in het
laatje. Cor: “In de Auvergne ben je te veel af-
hankelijk van het weer. Daarbij werd de verze-
keringspremie voor Dbuitensportactiviteiten
buitensporig hoog en ik vreesde de aanspra-
kelijkheid voor ongelukken. |k wilde die
verantwoordelijkheid niet meer nemen.” Cor
en Carola hebben zich weer in Nederland
gevestigd en ze verdienen nu hun geld met
adviezen over veiligheidsbeleid en geluids-
beheersing.

God in Frankrijk

Dit is het, dachten Michel en Anita Snel toen
ze het pand in het kuuroord Plombiéres les
Bains voor het eerst zagen en ze werden ge-
grepen door de rust en gemoedelijkheid die
het uitstraalde. Gebrek aan ervaring in het
hotelvak en het feit dat ze nooit eerder in de
Vogezen waren geweest, verhinderde hen
niet het verpauperde pand te kopen. “We wil-

Sportherberg Le Gros Chéne

De Moeder aller Fietshotels, Au Bon Acceuil

Wildgroei in
accommodaties

Fietsreisorganisatie En Route doet regelmatig
zaken met Nederlanders die in den vreemde
een hotel of andere accommodatie zijn
begonnen, gericht op sportieve gasten.

“De laatste vijf jaar zijn er ontzettend veel
nieuwe initiatieven bijgekomen”, zegt En
Route-directeur Peter Ancher. “Alleen al in
Frankrijk zullen dat er zo’'n tweehonderd
zijn. De meeste richten zich op wandelaars,
maar tientallen accommodaties zien ook
fietsers nadrukkelijk als klanten” De
onstuimige groei van fietshotels heeft geleid
tot een overaanbod”, zegt Ancher. “ledereen
heeft in dezelfde tijd hetzelfde bedacht. Ik
denk niet dat ze het allemaal zullen
volhouden. En als je nu nog wilt beginnen,
dan moet je wel heel erg goed zijn.”
Overigens vindt lang niet iedereen die bij En
Route boekt het een pré wanneer de leiding
van een verblijf in Nederlandse handen is.
Ancher: “Veel mensen willen juist niet op
een plek zitten waar veel Nederlanders
zijn.”

Nederlandse hoteleigenaren blijken vaak
wel meer open te staan voor de eetgewoonten
van hun landgenoten, weet Ancher uit
ervaring. “Noem het maar een botsing van
culturen. Fietsers hebben om een uur of vier
trek. In Franse en Italiaanse hotels is dat
vaak een probleem, want daar hebben ze
dan net de lunch achter de rug.”
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den graag weg uit Nederland”, zegt Michel.
“Er moest gewoon iets komen; een hotelletje,
een camping, het maakte ons niet zoveel uit.
We waren de hectiek in Nederland zat en wil-
den meer genieten.” Wat dat betreft heeft Mi-
chel met zijn Sportherberg Le Gros Chéne het
doel volledig bereikt. Zeker in de wintermaan-
den, wanneer het tijd is voor uitrusten, wat
langer slapen, ‘s ochtends wat klussen en
dan ‘s middags op de fiets. Het komt zowaar
een beetje in de buurt van God in Frankrijk.

Ook ‘s zomers stapt Michel zeer regelmatig
op zijn fiets. Hij rijdt vaak met groepen gasten
mee, ook om zijn vorm op peil te houden.
Michel rijdt voor Team Veltec Granfondo en
presteert bepaald niet onverdienstelijk in
cyclo’s, met onder meer winst in de Shimano
FietsChallenge (2007) en een zevende (2006)
en negende (2007) plek in de Marmotte. De
combinatie renner/gastheer maakt de zomer-
maanden wel dubbelzwaar, want zelfs na een
cyclo van meer dan 200 kilometer heeft hij
's avonds geen vrijaf van de bardienst. Erwin Derksen en Margriet Ravensberger zijn in
“Uiteraard was het begin spannend”, vertelt januari begonnen met hun appartementencomplex
Michel. “Je begint een nieuw leven. Je ver-
bouwt een oud hotel, en dan moet je maar

afwachten of er gasten komen.” Die kwamen
en nu is Le Gros Chéne een trekpleister voor
serieuze fietsers, al stond ook dat vooraf al-
lerminst vast. Meer vanuit hun eigen liefde
voor sport en fietsen richten ze zich op die
doelgroep. Alles in de sportherberg staat nu
in het teken van sport en vooral van fietsen.

Spijt van hun beslissing hebben ook Michel
en Anita geen moment gehad. Maar voor
eeuwig zal hun verblijf in Plombiéres niet zijn.
Michel: “We zijn nogal wispelturig. We doen
dit een jaar of wat en dan zien we wel weer.

Het is per slot van rekening wel hard werken

in de zomer. En werken is leuk, maar genieten

De entree van Les Camélias in de Auvergne "
vinden we belangrijker.” ° Michel en Anita Snel leven als God in Frankrijk

In het buitenland is intussen door Nederlanders een reeks hotels, appartementen en bed and breakfasts, gericht op fietsers, opgezet. Onderstaand
lijstje is allerminst compleet, maar geeft een indruk. Meer accommodaties zijn te vinden op www.fietshotels.com, en kijk ook eens in Groot Verzet.
www.hotel-au-bon-accueil.com, in de Franse Alpen, bij de Alpe d’Huez.

www.ladoucemontagne.com eveneens nabij de Alpe d’"Huez.

www.lescamelias.eu, appartementencomplex in de Auvergne, in het plaatsje Le Mont-Dore

www.sportherberg.com, in Plombiéres les Bains, een kuuroord in de Vogezen

www.lahautefourche.com, herberg en vakantiehuisjes in de Vogezen, opgezet door ex-kroegbaas uit Utrecht

www.lescessenades.com, minicamping in de Zuid-Franse Cevennen met verzorgde trainingsstages voor groepen fietsers

www.hotel.cassini.com, hotel, vlakbij Bourg d'Oisans en Les 2 Alpes

www.chaletribot.com, appartementencomplex op Alpe d’Huez

www.escale-en-ubaye.com, chambre d’ hdtes in het plaatsje St. Pons, net buiten het toeristische Barcelonnette

www.letouriste.com, appartementen met of zonder maaltijden, bij Morzine-Avoriaz

www.aupredulac.nl, camping bij in de Franse Alpen, ook met fietsarrangementen te boeken

www.gite-labergerie.com , herberg in het bergdorp Champecella, nabij Briangon

In Belgié is Centre Cycliste Remouchamps (www.ccr.nl) in de Ardennen een bekende uitvalsbasis voor fietsers

In Italié is Chalet Carolina een nieuwkomer (www.chalet-carolina.com), gelegen in de Dolomieten

In Duitsland zijn in Sauerland diverse bikegerichte hotels: www.degasterei.de, www.bikehotel-sauerland.nl
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